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Hoofdstuk 1

De kerkklok slaat acht uur. Een paar seconden later gaat de hordeur aan
de achterzijde van de woning open. Er verschijnt een oudere man in de
deuropening met een dienblad in zijn handen. Met daarop een glas rode
wijn, een leesbril, een pakje pijptabak en een laptop. De pijp stevig tussen
zijn tanden geklemd, loopt hij naar het bijzettafeltje naast de uitgeklapte
tuinstoel. Zijn grote bos warrig grijs haar beweegt mee met zijn houte-
rige loop. Zijn geest moet nog jong en fris zijn want een felrood T-shirt,
een blauwe ietwat rafelige spijkerbroek en Adidas gymschoenen zouden
een twintiger niet misstaan. Hij zet het dienblad op het tafeltje en gaat
zitten. Niet verwonderlijk dat de man nu pas de bescherming van zijn
huis verlaat want de zon heeft ook vandaag weer lang en meedogenloos
geschenen. De gloeiende bol zakt langzaam richting horizon zodat de
slagschaduw van de woning steeds grotere delen van het terras opslokt.
De hand vol met levervlekjes reikt naar het glas. De man neemt enkele
kleine slokjes en zet het glas terug. Uit het pakje pijptabak vissen de vin-
gers een aansteker tevoorschijn. De vlam gaat in de pijpenkop. Zijn hootd
verdwijnt voor een korte tijd in een dikke wolk rook. Vergenoegd lur-
kend aan de pijp kijkt de man uit over de weilanden die hem een weids
uitzicht bieden. Pas na zo'n honderd meter verspert een populierenbos
het uitzicht. Lange rijen machtige stammen met dito indrukwekkende
kronen. De zoom van het bos is het terrein van sleedoorn, meidoorn en
natuurlijk de onvermijdelijke braamstruiken en brandnetels. Een mooi
decor om vanuit je luie ligstoel tegenaan te kijken. Dit idyllische land-
schap staat in schril contrast met het uitzicht vanuit het keukenraam.
Grote hopen uitgebaggerde grond, stapels rioolbuizen, enorme haspels
met draad en hoge hekken rond bouwketen en half afgebouwde huizen.
De oudere heer is een van de weinigen die het gewaagd heeft in te trek-
ken in zijn spiksplinternieuwe woning. Slechts drie van de zes opgelever-



de huizen in deze bouwput zijn bewoond. De man neemt de laptop op
zijn schoot en zet de leesbril op zijn neus. Al wekenlang vormt deze serie
handelingen zijn vaste avondritueel. Ontspannen zit hij daar, zich niet
bewust van de ogen die hem vanuit de struiken bespieden.

De tijd verstrijkt. Steeds langer worden de schaduwen die de ondergaan-
de zon werpt. Boven zijn hoofd gaat een buitenlamp aan. Dan, heel ver
weg vult een geluid de zwoele avondlucht. Donker en dreigend kondigt
een onweer zich aan. De spiedende gestalte veert op. Het lijkt erop dat
hij op dit geluid gewacht heeft. Het front komt naderbij. Hier, op de
grond zittend, kan hij de minieme trillingen die de zware ontladingen
veroorzaken in zijn lijf voelen. Zijn in handschoen gestoken hand reikt
naar de rugzak naast hem en haalt een nachtkijker tevoorschijn. Syste-
matisch turen de ogen de nu groen oplichtende omgeving af. De vrouw
van nummer tien klapt de parasol in. Vanuit de tuin van nummer twaalf
drijft een dunne rooksliert richting de weilanden. De mannelijke helft
van het echtpaar staat met een emmer in zijn hand naar zijn bluswerk te
kijken. Het avondje barbecueén is voorbij voordat het goed en wel begon-
nen is. De vrouw grist met haastige gebaren het servies en etenswaren
van de tuintafel en brengt ze in veiligheid. Twee minuten later zijn beide
tuinen verlaten. Alleen de man van nummer zes zit nog onbewogen in
zijn tuinstoel. Op de nadering van het front trekt nu de wind aan en doet
zijn bos grijze haren heen en weer bewegen. Verbaasd kijkt hij op naar
de lucht en klapt dan haastig de laptop dicht. Hij moet hardhorend zijn
want het gerommel is nu duidelijk hoorbaar. Ook hij brengt zijn spullen
naar binnen. Dan gaat de achterdeur dicht en dooft de buitenlamp. De
nachtkijker gaat van links naar rechts. Uit de drie woonkamers en twee
slaapkamers schijnt nog licht naar buiten. De tijd verstrijkt. De wind
neemt voelbaar in kracht toe. Bliksemschichten volgen elkaar steeds
sneller op. Dan roffelen zware regendruppels op het gebladerte hoog
boven hem. Nog bieden de bladeren van de sleedoornstruik waarin hij
zich verscholen houdt bescherming maar het zal niet lang duren voordat
de regen hem zal doorweken. Weer grijpt de hand in de rugzak en haalt
een regenponcho tevoorschijn. De gestalte en rugzak verdwijnen in de
donkergekleurde mini-tent. Onbeweeglijk zit hij daar terwijl de regen op
de tent roffelt. Het onweer neemt in intensiteit af. Dat kun je niet zeggen



van de neerslag die nog steeds met bakken uit de lucht valt. De gestalte
tilt de capuchon op en kijkt naar de rij huizen. Alle lichten zijn uit. Snel
komt hij overeind en beweegt zich soepel als een kat over het weiland
naar de tuin van nummer zes. De duisternis en de stromende regen ma-
ken de voortsnellende gedaante vrijwel onzichtbaar. De tuinen zijn nog
niet omheind, dat maakt zijn actie een stuk makkelijker. Nu staat hij op
het terras. De nachtkijker scant de achterwand. Ah, daar is het! Nog geen
minuut later sprint hij weer richting populierenbos.



Hoofdstuk 2

Harry parkeert zijn geliefde oude BMW voor het hoofdbureau van politie
te Eindhoven. Hij heeft mazzel, er is nog een plekje vrij onder de twee
machtige platanen die de projectontwikkelaar heeft moeten laten staan.
Met gemengde gevoelens kijkt hij op naar het gebouw. Hij was nog een
broekie van negentien jaar toen hij hier voor het eerst door de schuif-
deuren naar binnen liep. Hij was nog zo groen als gras maar er rotsvast
ervan overtuigd het verschil te gaan maken in de strijd tegen onrecht

en criminaliteit. Naief, zo weet hij nu als ervaren rechercheur. Het recht
zegeviert niet altijd en veel veiliger is Nederland er de laatste zesendertig
jaar ook niet op geworden. Nu zit hij hier en staart naar de plek waar hij
al die jaren het beste van zichzelf heeft gegeven. Nee, deze gedachte klopt
niet. Hij werkt hier nog steeds maar voor hoe lang nog? Hij kijkt op zijn
horloge. Nog een kwartier voordat de sessie bij Peter begint. Hij kijkt

in de achteruitkijkspiegel. Wat hij ziet komt perfect overeen met hoe hij
zich voelt. Afgetobd, somber en moe, vooral moe. Zijn hand gaat naar
zijn achterhoofd. De buil die hij bij dat idiote gevecht heeft opgelopen,

is nagenoeg verdwenen. ‘U hebt geluk gehad” had de neuroloog aan zijn
ziekenhuisbed gezegd. “U hebt slechts een hersenschudding aan die forse
klap overgehouden. We houden u nog twee dagen hier ter observatie.’
Twee dagen?! Precies twintig dagen later mocht hij het ziekenhuis pas
verlaten. Hij had corona opgelopen en niet zo zuinig ook. Het had niet
veel gescheeld of hij was op de intensive care beland. Het was zijn eigen
domme schuld dat hij tiberhaupt in het ziekenhuis terecht is gekomen.
De actie die hij samen met collega Wies in hun laatste zaak heeft onder-
nomen verdient geen schoonheidsprijs. Ze hadden onvoldoende voorbe-
reid een moordverdachte benaderd. Dat deze hen met een jachtgeweer
zou opwachten, had hen totaal verrast. Zijn doldrieste poging de man

te overmeesteren had geresulteerd in een flinke klap van de geweerkolf.



Voor hetzelfde geld was zijn kop van zijn romp geschoten. Hij kijkt weer
in de achteruitkijkspiegel. Je hebt je schromelijk overschat jongen. Je

gaat niet voor niets naar de politiepsycholoog. Hij zucht en opent het
portier. Hier in de schaduw valt het mee maar de loeihete zomer van
2022 weet maar niet van wijken. Die verdomde hitte perst nog het laatste
restje energie uit zijn lijf. De glazen deuren schuiven open en hij betreedt
de centrale hal. Van achter de receptiebalie kijkt Liselotte op van haar
scherm en begroet hem met een brede glimlach. Hij knikt vriendelijk

en wil doorlopen maar zo gemakkelijk komt hij er niet vanaf. De colle-
ga’s hebben natuurlijk van de spectaculaire ontknoping van hun zaak
gehoord en willen nu van de hoofdrolspelers zelf het naadje van de kous
horen. “Hoe gaat het Harry, wat is er toch allemaal gebeurd?” vraagt
Liselotte met oprechte belangstelling. Ik kan deze schat van een vrouw
onmogelijk met haar vragen laten zitten. Na enkele minuten het sper-
vuur aan vragen te hebben beantwoord, kijkt Harry op zijn horloge. “
“Ik moet nu echt gaan. Ik word zo bij Peter Boon verwacht.”

“ Natuurlijk, ik hou je niet langer op.”

Met een stevige pas zet hij koers naar Peter Boons domein. Al snel blijkt
dat hij te laat gaat komen. Te veel collega’s klampen hem aan. Steeds
korter worden zijn antwoorden. Eindelijk, ruim tien minuten te laat, ziet
hij de openstaande deur. Een deur, zo weet hij, die altijd voor iedereen
openstaat. “Ah daar ben je!” klinkt de vriendelijke stem vanachter het
bureau. Het is nu de derde keer dat hij de kamer van de politiepsycho-
loog binnenwandelt. Toch treft hem weer het grote verschil in sfeer
tussen deze ruimte en de rest van het gebouw. Alleen bij de gelukkigen
die een kamer voor zichzelf hebben, zie je een meer of minder geslaagde
poging iets huiselijks van hun werkplek te maken. De kampioen sfeervol-
le inrichting is ongetwijfeld Peter Boon. Perfect op elkaar afgestemde
kleuren, mooie decoraties, groene planten en perfect zittende fauteuils
aan een salontafel waar de koffiekopjes al voor de volgende cliént klaar-
staan. “Ga zitten Harry. Dan schenk ik koffie in.” De geur van sterke
koffie vult de ruimte. Een kopje verrukkelijke espresso wordt voor Harry
neergezet. Peter neemt met een blocnote in de aanslag tegenover hem
plaats. “Hoe gaat het nu met jou Harry?” De psycholoog is al de zoveelste
in korte tijd die hem dit vraagt. Met dit verschil dat hij niet kan aanko-
men met een ‘het gaat best wel goed’. Tegenover hem zit een professional.



En wat voor een! Peter weet schijnbaar iedereen zo ver te krijgen zijn
diepste zielenroerselen prijs te geven. Dat dit ook bij hem gelukt is, is
daarvan het bewijs. Harry weet drommels goed dat onder die vrolijke
Frans die hij zo vaak uithangt, een andere Harry schuilgaat. Peter wist al
snel de juiste snaar bij hem te raken. Halverwege de eerste sessie brak
zijn fagade, met een woordenvloed tot gevolg. Hij luchtte zijn hart over
de relatieproblemen met Els. Zijn meer dan vriendschappelijke gevoelens
voor zijn collega Wies. Gevoelens die hij voor Els verborgen had willen
houden. Een poging die spaak liep op vrouwelijke intuitie. Hij had
gezworen dat er niets tussen hem en Wies was waarbij hij gemakshalve
maar verzwegen had dat hij dat graag anders had gezien. Els geloofde
hem niet en er sloop jaloezie en achterdocht in hun relatie. Een relatie
waarvan het fundament toch al fikse scheuren vertoonde. Hij had
gesproken over zijn depressie en zijn gebruik van antidepressiva. Dat hij
zich slecht kon concentreren, belangrijke zaken vergat en moeite had de
juiste beslissingen te nemen. Als uit een trance kijkt Harry op en ziet het
gezicht tegenover hem. Hoe lang zit hij hier al zwijgend in gedachten?
“Sorry, wat vroeg je?” “Wil je mij vertellen hoe jij je nu voelt?” vraagt
Peter. “Klote!” Harry kijkt enigszins beduusd na het uitspreken van deze
krachtterm. Er trekt een glimlach over het gezicht van de psycholoog.
“Een duidelijk en allesomvattend antwoord,” merkt Peter luchtig op.
Harry reikt naar zijn koffie en merkt dat deze niet meer al te warm is. In
twee slokken is het kopje leeg. “Jij hebt zeker ook gehoord van de ont-
knoping in onze laatste grote zaak?” begint Harry. Peter knikt. “Bij die
ontknoping ging zowat alles mis. Dat ik ongewapend op een kerel
afstormde die ons met een jachtgeweer bedreigde, kan ik nog steeds niet
begrijpen. Wat bezielde mij toch? Ik mag van geluk spreken dat ik nog
leef. Dat ik Wies aanspoorde om ongewapend achter die kerel aan te
gaan, vergeef ik mijzelf nooit. Stel je voor...” Harry zwijgt en kijkt
terneergeslagen in zijn lege koffiekopje. “Jij wordt gekweld door schuld-
gevoelens,” constateert Peter geheel terecht. “Dat is begrijpelijk maar je
moet niet te streng zijn voor jezelf. Je geestelijke gesteldheid is nu zo
zwak dat je beoordelingsvermogen te wensen over laat.” Harry knikt. Er
valt weer een stilte. Alleen het krassen van Peters potlood over het papier
van zijn blocnote is te horen. “Dus ik ben voorlopig nog niet aan het
werk?” vraagt Harry. Je hoeft geen psycholoog ze zijn om te horen dat hij



Er wachten nieuwe uitdagingen op de rechercheurs Wies
Bont en Harry Geers. Nadat Harry bij het oplossen van
hun laatste zaak ternauwernood aan de dood is ontsnapt,
zit hij er helemaal doorheen. Nu ook nog zijn huwelijk

op de klippen dreigt te lopen, zal hij er alles aan moeten
doen om zijn leven weer op de rit te krijgen. Hij besluitiin
retraite gaan in klooster Oudenhosch. Hij wordt daar door
zijn neef abt Arnold met open armen ontvangen.

Wanneer er een monnik van de keldertrap valt en de dag
erna aan zijn verwondingen overlijdt, kan Harry het toch
niet laten om op onderzoek uit te gaan. Dok Wies krijgt

te maken met een verdacht sterfgeval. Een man wordt
dood op zijn terras aangetroffen. Wanneer Wies door haar
superieuren van de zaak wordt gehaald, wekt dat haar
argwaan. Onder de radar van haar chefs speurt zij verder.
Bij een onaangekondigd bezoek aan een mogelijke getuige
die werkt bij de chipmachinefabrikant ASML wacht haar
gen onaangename verrassing. Niet de getuige maar twee
medewerkers van de Algemene Inlichtingen en Veilig-
heidsdienst wachten haar daarop.

Als blijkt dat er een connectie tussen de dode op het
terras en de onfortuinlijke val van de monnik is, komt alles
in een stroomversnelling. Alle lijnen lopen naar één plek,
en wel naar klooster Oudenbosch in Maria-Hoop.
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